
dinsdag 28 augustus     Buitenveldert  -  Gees 
        167 km 
Afwisselend bewolkt en zonnig 

 

We zingen Olaf toe, voor z’n 18
e
 verjaardag. Niet zo vroeg, want hij hoeft  - op 

z’n nieuwe tweedehands fiets -  pas om half 12 weg voor de tweede dag van 

de introductieweek. Wij hebben trouwens ook geen haast, want we willen pas 

tegen lunchtijd in de Flevopolder zijn. We zijn overigens nog best een tijdje 

bezig om alle laatste spullen, inclusief de inhoud van de koelkast, naar beneden 

te brengen en in de camper te bergen. 

Om 12 uur zijn we klaar om te vertrekken en nemen we telefonisch (met ons 

nieuwe mobieltje)  afscheid van Rie en Bram. De A10 is druk door de renovatie 

en de A1 is druk als altijd. Maar de verwachte drukte op de Hollandse Brug 

naar Almere, waar ook al werkzaamheden aan de gang zijn, valt gelukkig 

mee.  

We rijden aan de goede wegkant zodat we kunnen 

lunchen bij de Lepelaar, die veel leuker is gesitueerd 

dan de Aalscholver 

aan de overkant. 

Lekker romantisch 

op het terras aan 

het watervan de 

Oostvaardersplas, 

waar het in de zon 

zelfs te warm is voor Liesbeth. Benieuwd of de foto 

een beetje afwijkt van de eerste foto van onze Duitse 

vakantie vorig jaar. De tonijnsalade en de uitsmijter 

zijn lekker maar erg omvangrijk.  

 

 

 

 

 

 

Tot onze verrassing blijkt dat je hier tegenwoordig ook 

kunt overnachten. Super-romantisch hoor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eigenlijk gaan we vanaf nu pas rijden op de kaart. Via Lelystad en Swifterbant rijden we naar Kam-
pen, zonder obstakels, ondanks dreigende aankondigingen van afgesloten wegen. Daarna kiezen we 

toch maar voor een stukje snelweg langs Zwolle waar we gelukkig ook weer gauw van af kunnen, om 

over smalle landweggetjes  - Liesbeth vreest bij elke tegenligger voor de spiegel -  via Slagharen rich-

ting Gees te rijden. 

Het kampeerterrein waar we op mikken is van Staatsbosbeheer en ligt in het gebied van de Boswachte-

rij, maar als we een ingang van dat gebied hebben gevonden blijken we er nog helemaal niet te zijn. 

Daarvoor moeten we eerst het dorp door, waardoor we precies aan de andere kant van de Boswachterij 

uitkomen. Een fraai en, ondanks Jelle’s pessimistische verwachting vrijwel leeg terrein, met voldoende 

electrische aansluitingen.  

 

 

 

 

 

 

 

Er is een eenvoudig toiletgebouwtje met maar één doucheruimte, maar we kunnen geen betaalmogelijk-

heid (meestal in zo’n betaal-desk) ontdekken. Hoe dat hier moet merken we morgen wel. 

We kunnen nog lang, wel tot 8 uur, buiten zitten, al moeten tenslotte vanwege de kou wel de fleecen 

aan. Later, als we naar binnen zijn verhuisd doen we zelfs de kachel een tijdje aan. Na de overvloedige 

lunch eten we maar niet echt meer; we volstaan met een flink aantal worstjes en kaasjes, overblijfsel 

van Olafs verjaardag afgelopen zondag. We bellen Remco en Winny; de door ons geschonken bijbel is 

inmiddels door Zella in Arizona ontvangen. 



woensdag 29 augustus     Gees 
 

Afwisselend zwaar bewolkt en zonnig 
 
’t Was een koud nachie. Vroeg in de ochtend worden we wakker van de kouwe voeten, die we bestrijden 
met een extra spreilaag. ’t Is een hele opgave om ’s morgens het bed te verlaten, terwijl dan toch de zon 
al flink schijnt.  
Er is maar één douche, maar dat is voor zo’n kleine bezetting ruim voldoende. ’t Is er heel aangenaam: 
ruim, lekker warm water en een brede straal. Best luxueus allemaal. 
Met hulp van de buren ontdekken we dat betalen hier gewoon, op de bekende SBB-manier gaat, met 
formuliertjes in drievoud en een giromachtiging. Bij de “desk” vinden we ook een goede kaart van de 
omgeving, zodat we na enig studeren de fietstocht naar Gees met een gerust hart aandurven. We luie-
ren eerst nog wat in de zon, maar om 12 uur gaan we op weg. Daardoor zijn we wel te laat bij de VVV 
want die sluit tussen 12 en half 2. En omdat we in het dorp ook geen geopend restaurant ontdekken 
(wel een die verbouwd wordt), fietsen we gelijk maar door naar de Beeldentuin van DeHullu.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Een schoonheid van een park, met wijdopen stukken 
en romantische bospercelen en met een enorme hoe-
veelheid, vaak heel fraaie beelden. Helaas houden de 
(nota bene net geplaatste) batterijen van de camera er 
plotseling mee op. Zijn ze niet goed opgeladen? Zaten 
ze te lang in de fototas? Stom dat Jelle de reservebat-
terijen, die vannacht zijn opgeladen niet heeft meege-
nomen. Nauwelijks foto’s dus van de mooiste beelden. 
Maar thuis kunnen we vast wel een beroep doen op 
Google om wat extra plaatjes te leveren. 
Voor we aan de rondwandeling beginnen drinken we 

eerst koffie op het terras en daarna zijn we wel een paar uur zoet om alle beelden buiten en in de gale-
rie te bekijken. 
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Terug in het dorp schaffen we ons bij de VVV een fietskaart van 
Drenthe en een fikse hoeveelheid foldertjes aan. ’t Is wel allang 
lunchtijd geweest, maar op advies van de VVV-juf rijden we toch 
maar naar Oosterhesselen. Het eerste het beste restaurant is 
meteen raak, we dineren er (om half 4!) vorstelijk, met spareribs en 
ossenhaaspuntjes en voor een naar Nederlandse begrippen heel 
schappelijke prijs. 

 
 
 
De fietstocht terug naar de camping blijkt ons toch aardig te ver-
moeien; we zijn het fietsen een beetje ontwend. Bij de camper val-
len we dan ook om de beurt in diepe slaap. Jammer dat het buiten 
al zo vroeg behoorlijk koud wordt. 
Voor het avondeten volstaan we opnieuw met kaasjes en worstjes. 



donderdag 30 augustus     Gees 
 

Zwaar bewolkt, ’s middags af en toe een miezerige regen, tamelijk koud  
 
Een luie ochtend; wat Liesbeth betreft zelfs té lui, ze valt weer in slaap als Jelle gaat douchen. Is lang 
niet meer gebeurd. Geeft niks want we hebben alle tijd, zelfs voor huishoudelijke karweitjes als het legen 
van de WC en het vullen van de watertank. De buren, met hun piepkleine caravannetje, vertrekken en 
nu staan we nog met twee campers op het hele terrein. 
Het is (voorlopig) windstil, dus goed weer om te gaan fietsen. Onderweg zullen we wel iets vinden om te 
lunchen, bijvoorbeeld de Gasterij, een restaurant bij een bungalowpark. Op de aankomstdag hebben we 
het gezien, maar we weten niet meer waar. 
Aan de hand van de fietskaart rijden we langs de rand van de boswachterij.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een prachtig gebied, met een heel dicht bos, een paar 
heidevelden (prachtig paars, dat komt zo langzamer-
hand weer terug in Nederland), een meertje en moe-
rasachtige gebieden. Het fietspad is goed berijdbaar, 
al is het voor Liesbeth soms aan de smalle kant.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Als we kunnen afsteken over een geasfalteerde weg doen we dat en dan komen we onverwacht weer 
dicht in de buurt van de camping, zonder dat we een restaurant gevonden hebben. Gelukkig hangt er op 
de camping op het mededelingenbord een advertentie van de Gasterij. Daar staat ook een adres bij en 

over een ander fietspad rijden we daar zo naar toe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De Gasterij biedt ons een menu dat gewijd is aan het Drentse Landschap en een deel van de winst wordt 
aan die organisatie overgemaakt. Leuk idee.  

 
 
 
We nemen allebei een driegangenmenu, met tong en varkenslende, heel smakelijk maar 
wel erg overvloedig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We kunnen na afloop geen pap meer zeggen en we zijn blij dat we de ergste overvloed 
er op weg naar de camping weer af kunnen fietsen. Het regent dan een beetje, niet 
genoeg om tijdens het fietsen de poncho’s aan te trekken, maar buiten zitten is er niet 
meer bij. We trekken ons behaaglijk terug in de camper en besluiten daar dat we mor-
gen weer es verder gaan. 



vrijdag 31 augustus     Gees  -  Schoonoord 
        21 kilometer 

 Zwaar bewolkt, af en toe regen 
 
Als Liesbeth douchet en Jelle afbreekt belt Remco: Milan 
heeft een huis. Later bellen we Milan zelf; hij is er be-
hoorlijk nerveus van. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Het blijft droog tot we vertrekken, maar ook dan regent het niet 
hard. Liesbeth heeft een leuke route uitgestippeld, binnendoor 
naar Orvelte, een echt museumdorp. We zetten de camper op 
een parkeerplaats waar we vanavond voor € 3,50 weer af mogen. 

Bij de ingang van het dorp kopen we een kaart voor € 8 p.p., 
waarmee we gratis een paar aktiviteiten mogen bezoeken. Achter-
af blijkt dat een aantal van die aktiviteiten vooral voor kinderen zijn bedoeld, dus of we werkelijk voor-

deel van die kaart hebben is maar de vraag. 
Maar de eerste aktiviteit is in ieder geval zeker de moeite 
waard: het z.g. Orvelter dagboek. Een multimediaal ver-
haal over een oude Orvelter schooljuffrouw met daarna 
een rondleiding door een aantal vertrekken met tal van 
historische voorwerpen. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Erachter liggen een kruidentuin en een thematuin, allebei onderhouden door de bewoners van een reïn-
tegratieboerderij (!) en ook die zijn reuze interessant. 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
’t Is inmiddels lunchtijd en we zakken af naar restaurant de Scha-
pendrift, een fraaie boerderij, leuk ingericht (wij zitten in de zijstal) 

en met een zeer smakelijke boerenschnitzel. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ’s Middags bezoeken we nog de VVV  - voor de beide aanvullende Drentse fietskaarten -  , het antiek-

museum (met trompe d’ oeils) en het kaasmuseum,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



om tenslotte te belanden bij de Spinsteen, een boetiek met beeldschone (dames)kleding.  
We bezwijken voor een fraaie (en ook nog afgeprijsde; het seizoen is duidelijk voorbij) cape met mou-

wen.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Via een laatste drankje komen we weer bij de camper, waar we eerst uitgebreid overleggen waar we 
heen zullen rijden. De keus valt op Schoonoord, met liefst 4 kleine campings. We zijn er natuurlijk zo, 

langs het Oranjekanaal, doen eerst flink wat boodschappen bij onze eigenste C1000 en raken vervolgens 
helemaal verliefd  op een prachtig kampeerweitje, 
vrijwel midden in het dorp.  
 
 
 
 
 
 
We staan er helemaal alleen, het sanitair is spiksplin-
ternieuw en de bazin kletst ons de oren van het 

hoofd. 
Bij het installeren blijft het gelukkig droog, maar 
daarna giet het pijpenstelen. Maar vlak voor ie zakt 

schijnt zowaar de zon nog even flink. 



zaterdag 1 september     Schoonoord 
 

Afwisselend zonnig en bewolkt, maar het blijft tenminste droog 
 
We staan alweer laat op, maar daardoor lopen we 
wel een hevige stortbui mis. Daarna blijft het geluk-
kig de hele dag droog, met af en toe felle zon. We 

luieren lekker de ochtend door en gaan er alleen 
even uit, lopend, om bij de C1000 boodschappen te 
doen. We hebben niet veel nodig, groente, vlees en 

een kaart voor Milan. Op de terugweg bewonderen 
we het prachtige kerkje vlak naast ons kampeerter-
rein.   

 
 
 
 

We lunchen nog in de camper en fietsen dan over de futuristische brug over het Oranjekanaal  
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
naar het Openluchtmuseum van Ellert en Brammert. Een museum naar ons hart, zonder veel pretenties 
maar met heel veel informatie over het oude Drenthe. Plaggenhutten, turfstekers, kalkovens, donkere 
woon- en slaapvertrekken en dat soort dingen.  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 



 
Er is een piepklein schooltje, met heel schattig alle klompjes op 

een rijtje.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

We drinken wat op het lawaaiige terras van de 
Drentse Herberg en krijgen daarna nog veel 
meer te zien van het iets minder oude Drenthe. 
Een welbestede middag. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Op de cam-
ping hebben we zowaar buren met een tent gekregen. We koken en 
bakken weer es zelf; we kunnen het nog. 
We bellen Olaf, die een prima introductieweek achter de rug heeft. 
Dinsdag beginnen z’n colleges en er is nog geen zicht op een kamer, 
dus voorlopig blijft ie onze gast. 



zondag 2 september     Schoonoord 
 

Geen weersverandering: zon, wolken, af en toe een bui  
 
Opnieuw brengen we de ochtend luierend door, soms in de felle 
zon en even later wat killer door donkere wolken. De buren met 
hun tent vertrekken vandaag al weer. Het zijn lopers en we bekla-

gen ze als ze uiteindelijk, na veel gezucht bij het inpakken, met 
hun zware rugzakken op pad gaan. 
We lunchen in de camper en fietsen dan naar het Sleenerbos, waar 

een heel leuke kunstroute is uitgezet.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

’t Zijn 10 beelden of installaties, die allemaal iets te maken hebben met het ontstaan van het bos. Het blijkt 
een aangelegd bos, maar voor ons is het een echt woud, waar je je af en toe alleen op de wereld waant. 
Sommige beelden hebben betrekking op het werk dat door bosarbeiders is verricht, andere op de natuur die 

z’n eigen gang is gegaan. ’t Is een internationaal gezelschap van beeldmakers, de meeste beelden zijn heel 
geslaagd en ze zijn allemaal interessant door het uitgebeelde idee.  
 

 
 

marek ranis (usa) 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
ruobing wang (China) 

 
 
 
 
 
 
 
 



     stefan ester (du) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
jos smink (nl) 

 
 
             andrea thompson (usa) 
 

 
 
 

 
     
 

 
 
 
femke van dam (nl) 

 

 
 

    francois frechet (fr) 

 
 

 
 

 
 
     

 
 
 

 
 
 

 
 

 
     arjen boerstra (nl) 

 
 

 
 
 

ine van son (nl) 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
  

  
  
       bonggi park (Korea) 

                              
 
 

 
De hele beeldenroute is best een aardige tippel, zo’n drie kilometer, en we vinden onszelf stom dat we de 
walking sticks niet hebben meegenomen. Halverwege vinden we eerst een enorme steen, de “Kielse Kei”, 
die hier in de ijstijd is neergelegd, en daarna een al even enorme elvenbank, een mooi plaatje voor de 
nieuwjaarskaart straks.  

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Op de terugweg halen we nog wat geld uit de muur en 
spreken met het restaurant aan de overkant van het ka-
naal af dat we er vanavond komen eten. Het restaurant 

heet “De Haven” , een nogal pretentieuze naam als je 
bedenkt dat dat slaat op het smalle Oranjekanaal.  
 
 
 
 
 
 

 
Het eten is redelijk, jammer dat de loslopende 
kinderen zo’n kabaal maken. 
’s Avonds doen we er lang over om uit te ma-
ken waar we morgen naar toe rijden. Het 
wordt uiteindelijk de camping van Staatsbos-
beheer bij Borger, vlak bij het befaamde 
Boomkroonpad. 



maandag 3 september     Schoonoord  -  Borger 
        23 km 

Alweer heel wisselvallig, met felle zon en kletterende regenbuien 
 
We nemen afscheid van de kampbazin, een aardige vrouw 
maar met een enorme kletsmanie. Jammer, want dat weer-
houdt er ons eigenlijk van om hier nog eens terug te komen 

Bij C1000 doen we nog wat boodschappen en dan zoeken we 
op de Drentse kaart een leuke weg binnendoor naar Borger, 
over piepkleine dorpjes als Eeserveen. Een heerlijk rustige weg, 

alsof we alleen op de wereld zijn. Pas in de buurt van Borger 
wordt het drukker en eigenlijk komt dat alleen door de afslui-
ting van de grote weg naar Odoorn. 

 
 
 

 
 
Liesbeth herkent het een en ander in het dorp Borger. 
Knap hoor, ’t is zeker 30 jaar geleden dat we een huisje 
huurden op het NVV-terrein. De weg naar het Hunebed-

centrum wordt keurig aangegeven. Het ligt veel verder 
uit het centrum dan we ons herinneren, maar misschien 
is het ook wel verplaatst.  

De eerste steen van het gebouw 
is pas in 2004 gelegd. Maar het 
grote en beroemde Borger Hu-
nebed ligt wel vlakbij het Hune-
bedcentrum en dat kolossale 

gevaarte hebben ze vast niet verplaatst. 
 
In het centrum bekijken we, om in de stemming te komen, eerst een fraaie 
(maar niet erg instructieve) film en daarna dolen we lang rond over een 
prachtig ingerichte expositie over ontstaan en gebruik van hunebedden en 
het leven van het Trechterbekervolk.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Er is nog een tweede expositie over hetzelfde onderwerp, die ze hebben overgenomen van Zweden, maar 
wij vinden de eigen expositie toch duidelijk de beste. Wel zien we op een Zweeds filmpje opeens Ru-

ben…..Of is het een dubbelganger…..? 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



In het cafetaria gebruiken we een heel late lunch en dan gaan we op weg naar het SSB-kampeerterrein. De 
routebeschrijving (“bij hectometerpaaltje 5.7”) is heel precies, maar daarna moeten we nog wel twee kilo-

meter het bos in. Het ligt aan de weg naar het Boomkroonpad; leuk om morgen te gaan doen. 
 

 
 
Het SSBterrein is een grote open grasvlakte midden in 

het bos, met een luxe toiletgebouw en met maar vier 
andere kampeerders. Net als in Gees hangt daar een 
nogal imperatieve corveelijst, dus misschien moeten we 

er toch een keer aangeloven …. 
 
 

 
 
 
 

 
 

We kunnen helaas maar korte tijd nog buiten in de zon 
zitten. Als het weer es gaat regenen wordt het opeens 

een stuk kouder en verhuizen we snel naar binnen.  



dinsdag 4 september     Borger 
 

’t Wordt eentonig: zon, wolken, regen en een stuk kouder 
 
We staan dit keer wel heel laat op: half 10 ! Wel lekker, maar we generen ons een beetje voor de bu-
ren, die al hoog en breed in de zon zitten. We volgen het oude patroon: lui zitten lezen en af en toe 
terugtrekken onder de luifel als er weer een bui losbarst. 

We lunchen in de camper en fietsen dan, eerst over het zandpad achter de camping en daarna over een 
echt fietspad naar het Boomkroonpad. Eerst nog koffie met een Drentse stoet, dan wat rondneuzen in 
het SBB-informatiecentrum en dan mogen we, met een kaartje van €3,50 op weg naar het pad.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Dat begint met een tocht door een tunnel “op wor-
telhoogte”, met leuke informatie en vitrines met en-

ge beesten. En vervolgens beklimmen we een stel 
steile trappen naar een metalen pad-constructie op 
de hoogte van de boomtoppen. We hebben zoiets al 
eens eerder meegemaakt, in Canada, over de Capi-
lano Suspense Bridge bij Vancouver, en dat werd 
daar alom aangekondigd als een soort achtste we-
reldwonder. Maar wat de SBB hier heeft geïnstal-
leerd is zeker zo spectaculair en veel informatiever.  

 
 
 

 
 



 
Je loopt van toren naar toren en de hoogste daarvan is 22,5 meter hoog en beweegt aardig heen en 

weer. Maar goed ook, want als ie stijf was gemaakt zou ie zeker breken.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Na het kroonpad kun je nog een paar uitgezette 
routes bewandelen, maar wij lopen, langs het “in-

sectenhotel” en een paar leuke speelobjecten (waar 
de SBB goed in is) terug naar de fietsen.  

 
 
 
 

 
Bij de camper kopiëren we het gedrag van vanochtend tot het tegen 6 uur te koud wordt. We bellen 
Ruben, die druk is met z’n expositie in de Arnhemse bibliotheek en nerveus van een ontluikende liefde 
en daarna Olaf, die z’n eerste collegedag (van in totaal 2 uur ….) achter de rug heeft. Liesbeth fabri-
ceert haar favoriete husseltje, met een rookkip van de Sligro. Lekker.  
 

 
We doen er lang over om te besluiten dat we morgen naar Assen 
rijden. Als de camping daar te groot is of te ver van de stad ligt, 
bedenken we dan wel weer een ander kampeerdoel. 



woensdag 5 september     Borger  -  Rolde 
        40 km 

De hele dag bewolkt, af en toe een miezerige regen 
 
Koud nachie: om half zeven is het 5° ! 
Vandaag rijden we voornamelijk, dus er valt weinig te vertellen. En dat rijden is ook nogal vruchteloos, 
want uiteindelijk komen we op zo’n 10 km van Borger terecht ….. 
Vanuit het Drouwenerveld, onderdeel van de boswachterij Gieten-Borger, rijden we over de Rolderstraat 
rechtstreeks naar Rolde. Daar vinden we, midden in het dorp, een grote Albert Heijn die al onze wensen 
vervult. Helaas verzuimen we om de uitgekozen kaart voor Chris over de kassabalie te schuiven, terwijl 
we wel een velletje van 10 postzegels kopen. Stom. 
Het dorp laat zich daarna niet van z’n beste kant zien. We hebben trek in koffie, maar stoten bij drie 
opeenvolgende cafés onze neus: allemaal (nog?) gesloten. Uit kwaadheid rijden we in een keer door 
naar Assen, maar ook daar gaat het helaas mis. De Asser camping, “Witterzomer”, ligt een heel eind 
van de stad vandaan, terwijl er geen busverbinding naar 
het centrum is. Dat doen we dus maar niet, maar wat dan 
wel? We opperen en verwerpen allerlei mogelijkheden, 
vooral omdat de meeste kleine campings niet bij of ver weg 
van aantrekkelijke dorpjes liggen. Uiteindelijk besluiten we 
om terug te rijden naar Rolde, o.a. vanwege de daar aan-
gekondigde jaarmarkt die morgen begint. 
De VVV in het dorp heeft wel wat informatie over de markt. ’t Is een soort feestweek, morgen is er ei-
genlijk nog niks en de echte markt begint pas volgende week dinsdag. Maar er is wel een ander Roldens 
voordeel: je kunt van hier uit makkelijk met de bus naar Assen. En dus belanden we toch op camping   

“De Weyert”, met veel vaste caravans tussen hoge hagen, maar 
ook met een groot kampeerveld dat ’s winters ijsbaan is. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We lunchen op ons achterafplekje in de camper, maken gebruik van 
wasmachine en droger en koken en bakken ’s avonds weer es zelf. 
Jammer dat het de hele dag zo koud is. Vooral aan het eind van de 
middag, als we de camper al van de wind af hebben gedraaid, komt 
de temperatuur niet boven de 10° ! 



donderdag 6 september     Rolde  -  Assen v.v. 
 

Licht bewolkt, veel zon en een stuk warmer 
 

De douches zijn prima, al vinden we muntdouches (€0,50 voor 6 minu-
ten) altijd vervelende dingen. Zelfs voor warm afwaswater heb je een 
munt nodig. Maar we moeten toegeven dat de kampprijs, dank zij de 

CCcard voor voor- en naseizoen, heel laag is: €13 per nacht. 
Jelle heeft gisteren al uitgevonden dat er elk uur twee (en naar later 
blijkt zelfs vier) bussen naar Assen rijden. We nemen, aan de voet van 

de kerk, de bus van 11.20 en staan voor 4 strippen de man na 20 minu-
ten midden in de stad.  
 

 
 
 
 
 
 

 
We staan dan zelfs pal voor het beroemde beeldje 

van Bartje en lopen door het Museumlaantje naar de 
Brink en vandaar naar de VVV in de Marktstraat. 

Daar schaffen we ons een wandelroute 

door de stad aan en in hetzelfde ge-
bouw, bij Bruna, een kaart voor Chris. 
 

 
 
 
 
Eerst koffie en dan gaan we op pad langs allemaal statige gebouwen 
als het Drents Museum (’t is te mooi weer voor een bezoek), het Gou-
vernementsgebouw, het Drostenhuis en het Ontvangershuis. Heel 
fraai allemaal, heel stijlvol en de wandelgids geeft een heleboel infor-

matie.  
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
We onderbreken de tocht om een 

lekkere salade vol vleesspecialiteiten 
tot ons te nemen op het terras van 
Restaurant “4 - 6”. Zo warm is het 
dus vandaag! We zijn dan al onder-
weg gezwicht voor de verleiding van 

een heel mooi jack voor Jelle, een 
uitverkoopmazzeltje. 
 

 
 
 

 
 
In het tweede deel van de route smokkelen we een beetje, we maken niet een omweg langs de Drentse 
Hoofdvaart. Zonde overigens dat ooit de Kolk is gedempt.  

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
We steken nu af om langs de fraaie 
Waterschapskerk terug te keren naar de 
Brink.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Daar nemen we nog een ijs en tenslotte bussen we terug naar de 
fietsen achter de bushalte. 

 
 
 
 

 

 
 
 

Op de camping blijken we om deze tijd flink in de schaduw van de 
bomenrij langs het kampeerveld te staan. Gelukkig ( !?) wordt het al 
gauw wat killer, zodat we zonder morren naar binnen verhuizen. 



vrijdag 7 september     Rolde  -  Groningen 
        40 km 

Vrijwel de hele dag zon 
 
Met onze CCcard bedraagt de kampprijs € 13 per nacht. 
Daar komt de toeristenbelasting nog bij, maar ook € 5,50 
voor de apparatuur die ons kenteken herkent en vervolgens 
de poort opent. Hebben we niet om gevraagd en we hebben 
er ook geen profijt van. Campingeigenaren zijn op geld be-
luste wezens….. 
 
 
 
 
Liesbeth heeft een leuke binnenweg uitgedokterd langs piepkleine dorpjes als Taarlo, Loon en Vries. 
Lekker stille weg, die na Vries drukker wordt, als we langs de (brede) Noordwillemsvaart rijden. Vooral 
vlak voor en na Haren vallen ons de vaak fraaie maar altijd kolossale villa’s op. 
Hortus Haren is kennelijk iets waar de Harenezen niet zo trots op zijn. Noch in noch 

na het dorp vinden we tenminste een richtingbordje. Ge-
lukkig vinden we langs de weg een bord met de platte-
grond van het dorp en aan de hand daarvan kunnen we de 
weg er naar toe bepalen, al moeten we daarvoor wel een 
stuk terug.  
 
 
 
 

 
Er is veel dat we in de Hortus herkennen maar er is ook een boel verdwenen. Het restaurant is er bij-
voorbeeld niet meer, zodat we voor de koffie alleen in het Chinese restaurant terecht kunnen.  

 
 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Maar ook de grote tropische kas is, al sinds 2005, afgesloten en een aantal tuinen, vooral de Agrarische 
tuinen, zien er verwaarloosd uit. Een oudere vrijwilligster, die zich in het zweet staat te werken in een 
van de 7(!) tuinen die onder haar verantwoordelijkheid vallen, vertelt ons over het faillissement van de 
Hortus en de moeizame wijze waarop de boel draaiend moet worden gehouden. Jammer hoor. 
 
 
 
 



Maar gelukkig is er nog steeds wel van veel moois te genieten. De Laarmantuinen, vol prachtige en bij-
zondere bomen, de Thematuinen, de Floriadetuinen, de indrukwekkende Rotstuinen  

 
 

 
 
en vooral natuurlijk de Keltische tuin. We herkennen daar de “gezichtsstenen”, al staan die eigenlijk te 
ver onder water.  

 

 
 

En we controleren de Keltische “boomtekens”(equivalent van de 
tekens van het sterrenbeeld), die gekoppeld zijn aan geboorteda-
ta. Liesbeth is een iep en de beschrijving van haar karakter klopt 
heel aardig, maar die van de rest van de familie zit er, vinden we, 
helemaal 
naast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
We eindigen weer bij het Chinese restaurant, waar we vooral de vijver, de lelies en de karpers bewon-
deren. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Onze aanvankelijke bestemming voor vandaag was Roden, met een camping vlak bij de Havezate Men-
singe, maar we wijzigen onze plannen. We staan voor één nacht op de vanouds bekende camping in 
het Groningse Stadspark en pas zaterdag rijden we naar Roden, waar zondag op de havezate een “fair” 
is.  

 
 
 
 
Onderweg naar de camping vinden we in de vreselij-
ke drukte in Groningen geen restaurant, maar als 
we eenmaal op de camping zijn aanbeland blijkt in 
het weekend (dat vanavond begint) het campingres-
taurant zowaar geopend. We dineren er best smake-
lijk met flinke spareribs. In het restaurant zijn we de 
enigen, maar op de 
camping is het on-
verwacht druk. ’t Is 
er eigenlijk hele-

maal vol, veel caravans en campers maar ook veel tenten, o.a. van 
een ontgroeningskampje van waarschijnlijk studenten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remco en Winny doen uitgebreid verslag van de werkzaamheden in 
het huis van Milan. Hij trekt er dit weekend al in ! 



zaterdag 8 september     Groningen  -  Roden 
        21 km 

Zwaar bewolkt maar droog, weer iets kouder 
 
De horde studenten is net klaar met douchen, 
dus Jelle hoeft niet te wachten. Inde hoek van 
het veld lag gisteravond een tentloze slaper, die 

is vanmorgen weg maar z’n fiets en lappen folie 
staan en liggen er nog wel. Vreemd. 
 

 
We rijden de Ring rond Groningen op en er vrijwel meteen weer af, 
richting Peize. Ook Roden wordt hier al aangegeven, dus dat is een 

makkie. Vlak voor Roden wordt aangegeven dat er een kampeerhal, 
“De Vrijbuiter” is. Daar hebben we iets over gelezen, dus een mooie 
gelegenheid om er een kijkje te gaan nemen.  

 
’t Is een immense hal van wel drie verdiepingen, 
met veel kampeerspullen maar met vooral een 

enorme verscheidenheid aan tenten, in alle soorten 
en maten. Op de campings die wij in de afgelopen 

jaren hebben bezocht troffen we in verhouding nog 
maar weinig tenten aan, dus hoe zo’n verkooppunt 
rendabel kan zijn begrijpen we niet zo goed. 

We drinken er koffie met een slagroomhoorn en dus 
hoeven we voorlopig niet te lunchen ….. De hal staat aan een soort woonboulevard en voor de lol kijken 
we even rond in een tweetal woonzaken, want tenslotte zijn we al heel lang op zoek naar een goeie 

bank. In de eerste zaak zijn we gauw uitgekeken, maar bij Veldman’s Wooncentrum is het zowaar raak.  
We treffen er de eigenaar, die exact begrijpt waar 
we naar zoeken: een hoekbank, niet te laag, met 

een stevige zitting en een hoge leuning. Kort en 
goed, we raken helemaal enthousiast over de bank 
die hij ons toont en beloven om maandag uitsluitsel 
te komen geven. Tot onze verwondering bezorgen 
ze ook in Amsterdam. 

 
Hoewel het vandaag niet echt fondue-weer is, besluiten we het er vanavond, desnoods binnen in de 
camper, op te wagen en in het omvangrijke winkelcentrum schaffen we ons de nodige (kant en klare) 

fruitsalade en harde broodjes aan. Bij de groenteboer kopen we ook spekbonen; die kennen we in Am-
sterdam helemaal niet. 

 

 
Cam-
ping 

Dorado 
(zonder 
El) ligt 
even 

buiten het dorp, richting Norg en tegenover het Mensin-

ger Bos. Een heel aardige camping, met weinig medekam-
peerders en een stel ruime plekken met struiken rondom. 
Prima om van hieruit morgen de Havezate te bezoeken. 

 
 
 

 



 
 

 
We zitten nog wel even buiten maar daarvoor wordt het op den duur toch te kil. We fonduen dus bin-
nen en dat gaat prima. We smullen. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nederland wint de plaatsingswedstrijd tegen Bulgarije met 2 – 0 ! 



zondag 9 september    Roden 
 

Bewolkt, af en toe regen, in de loop van de dag steeds kouder 
 
In het Drentse aktiviteitenkrantje wordt voor vandaag een “fair” in 
of bij Mensinge aangekondigd.  Normaal gaat de havezate op zon-
dag pas om 2 uur open, maar de fair is een aktiviteit voor de hele 

dag, dus waarschijnlijk zal het nu wel eerder opengaan. 
De havezate ligt niet in het Mensinger Bos, tegenover de camping. 
We fietsen tot vrijwel in het dorp maar daar is ook geen vergissen 

of verdwalen meer mogelijk. Vier of vijf verkeersregelaars met 
oranje hesjes, om overstekende voetgangers en fietsers te be-
schermen en een parkeerwei vol auto’s, daar moet het wel zijn. 

 
 
 
De fair is geor-
ganiseerd door 
(en staat in het 
teken van) Bui-
ten Bezig. Dat 

houdt in dat op het veld naast de havezate in een vijftigtal kraampjes uit-
gebreide informatie wordt gegeven over planten, 
dieren en tuinen. Dat klinkt nogal prozaïsch maar 

dat is ’t niet, want er is heel veel leuks te zien.  
 

 
 

 
Te kopen ook trouwens; gelukkig heeft Liesbeth 
een tas bij zich om de lekkere jam, poffert en geitenkaas mee te kunnen sjouwen. In het Koetshuis is 

ook nog een “kunstexpositie” maar wat er hangt is zo lelijk en amateuristisch, dat we dat maar gauw 
overslaan. 
’t Is inmiddels lunchtijd en in een plotse regenbui rijden we het dorp 
verder in op zoek naar een eettentje. Helaas zijn alle restaurants geslo-
ten en is er slechts een snackbar met broodjes open. Later blijken de 
restaurants toch nog open te zijn gegaan, maar daar hebben we nu niks 
aan.  
Gelukkig herinneren we ons dat naast de havezate  nog een Cuisinerie 

Mensinge is en daar kunnen we, in de drukte, nog net een tafeltje ver-
sieren. En omdat de lunchkaart eigenlijk nauwelijks iets te bieden heeft, 
verhuizen we vervolgens naar de verlaten restaurantzaal erachter voor 

een echt feestelijk (maar wel tamelijk prijzig) diner met gerookte kip en 
scholfilet. Heerlijk, leuk opgemaakt en heel lief bediend.  



cuisonerie 
 
 

Tot onze teleurstelling blijft de havezate zelf dit weekend gewoon gesloten en kunnen we die niet be-
zichtigen, dus fietsen we tenslotte maar camperwaarts. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
      havezate 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Onze camping 
is een echte 

natuurcamping, met een vernuftig (regen)watersysteem en veel 

aandacht voor het milieu. We rekenen vast af, constateren in het 
krantje dat morgen in heel Drenthe alles is gesloten, besluiten 
eerst dat we hier nog een dag zullen blijven (we kunnen pas na 1 

uur bij de meubelzaak terecht) maar laten dat tenslotte van het 
weer van morgen afhangen. De verwachting is slecht, het wordt 
zelfs nog ietsje kouder, dus misschien gaan we wel gewoon naar huis. 



maandag 10 september     Roden  -  Buitenveldert 
        197 km 

Zwaar bewolkt, buien, storm, koud 
 
We kunnen pas om 13 uur bij het Wooncentrum 
terecht en dus verluieren we de ochtend tot 12 uur, 
deuiterste vertrektijd van de camping. We blijven 

binnen, want het regent af en toe, het is koud en er 
staat een stevige wind.   
In het dorp volgen we de routeaanduiding naar de Vrijbuiter, want dat is 

vlak bij de winkel, maar daardoor worden we wel veroordeeld tot een flinke 
omweg, over wat kennelijk de rondweg van Roden is. Toch zijn we iets te 
vroeg, maar nu hebben we mooi de tijd om de route voor straks uit te stip-

pelen. Erg zeker over het doel van vandaag zijn we nog steeds niet, maar voorlopig houden we de cam-
ping in Wapse (tip van Jo en Theo) maar aan. 
We hebben nu wel definitief besloten dat we ons deze bank aanschaffen. Met baas Veldman maken we 
een hele reeks afspraken: de afmetingen, 2.50 bij 2.50, de kleur, niet het bruin van de bank in de win-
kel maar grijsgroen, het bezorgen, 6 tot 8 weken na vandaag en natuurlijk over de prijs, €3.380. Een 

hoop geld, maar eigenlijk valt het ons nog mee. 
 
 

 
 
 

 
 
 
               de gekozen kleur 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

We rijden een heel stuk over een binnenweg, over Zevenhuizen en Haslerwijk en door een omleiding 
zelfs over Diever tot aan Wapse.  
 

 
 
 

 



Als we na wat gepuzzel daar camping Noordenveld 
hebben gevonden valt die ons vies tegen. Zeker 

met de, inmiddels stormachtige, wind is het op het 
open veld zeer onaangenaam en de omgeving is 
waarschijnlijk te open om lekker te fietsen.  
 
 

 
 
 

 
             camping noordenveld 
  

We denken nog even na over een alternatief, maar als het voor de zoveelste keer vanmorgen helemaal 
betrekt met dreigende donkere wolken nemen we een definitief besluit: we gaan naar huis. 

We lunchen nog in Appelscha (niet in Oosterwolde, 

Liesbeth wil voorkomen dat we Annie tegen het lijf 
lopen) in restaurant het Klaverblad. Heel smakelijk, 
met een verrassend hoofdgerecht, het “Turfstekertje”, 

stukjes ossenhaas met appel en ananas. En daarna 
gaat het full speed op huis aan, via Emmeloord, Le-
lystad en Almere. Jelle moet het stuur heel stevig 

vasthouden, want de storm loeit rond de camper.  
 

 
 

 

Om 6 uur zijn we thuis, waar we vanavond maar een klein deel uitladen. De rest komt morgen wel. Olaf 
is trainen in den Bosch en komt pas om 11 uur thuis, met een leuk filmpje van z’n bungy-jump-
avontuur. 

 
Het was een beetje korte maar toch erg leuke vakantie, met alleen maar campings in Drenthe. Veel 
leuke bezienswaardigheden bezocht, slechts 509 km afgelegd en overnacht op 6 campings. Jammer dat, 

zeker op het eind, het weer niet erg meewerkte, maar dat lag wel in de lijn van de slechte zomer. 


